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 Trioletten֎

Dansende besties

Op een houten cafévloer in Ambacht
dans ik met ma op haar verjaardag
met al haar besties van vroeger
op een houten cafévloer in Ambacht
eau de colognes, wijn en sigarettenrook
ik zie twintigers van vroeger
op een houten cafévloer in Ambacht
dans ik 

 ✒  ️Alexander

Rotterdamdag

Op de Erasmusbrug
loop ik in polonaise
John, Fatma en Gevayro, ze hossen, ze twerken
op de Erasmusbrug
gezang gezweet geluk
ze gaan uit hun dak
op de Erasmusbrug
loop ik schaterend in polonaise

✒ ️ Willemijn



Sara

Achter mijn huis
dans ik met vrienden
lampjes en kaarsen verlichten de tuin
achter mijn huis
besnuffelen zij de ander
we knijpen elkaar in de billen
achter mijn huis
dans ik met vrienden

   ✒️Carolien 

Negen dichters

We zijn tesaam in Eendracht 
ik zit voor
theepot, Beerenburg en speculaas
we zijn tesaam in Eendracht
alle pennen krassen
negen dichters zwijgen
we waren tesaam in Eendracht
ik zat voor en zwaai uit

✒ ️ Manou



 ֎ Haiku’s

bij de riviermond
kabbelt water rustig voort
gedachtenstromen

✏ ️ Willemijn

herfststorm stuwt de golf
het water schuimt op het strand
herfst start in de zee

✏ ️ Annemarie

maanlicht vol en hoog
op de konijnensnoetjes
zo helder en scherp

✏ ️ Maja



een duinwandeling
twee opgeschrikte reeën
milieuvervuiling

✏ ️ Esther

een peukie of twee
daar in de rokerscoupé
al zo lang gelee

✏ ️ Alexander

de golven witgrijs
een meeuw vangt vette paling
naakte mensen in zee

✏ ️ Emma

bomen filteren 
zonlicht door de bladeren
ik haal diep adem

✏ ️ Anna



grote vlinderstruik
in de kleine plantenbak
groeit door de schutting

 ✏  ️Ruth

zes kippendames
rommelend in de struiken
wroetend als varkens

 ✏  ️Carolien

roken in de trein
topless zonnen op het strand
gordelloos leven

✏ ️ Manou



 ֎ Stapelgedicht

Gouden jaren

Hoe ik per ongeluk een boek schreef
in het café van de verloren jeugd
het boek aller tijden
over ouderdom

Prijs de dag voordat de avond valt


